
Beste collega, beste ontdekkingsreiziger,

Dit boek is een werkboek. Een uitnodiging om te kijken, te fantaseren, te praten, te zoeken en het is een uitdaging 
om op ontdekkingsreis te gaan. Om samen met kinderen te onderzoeken, te filosoferen over wensen, verlangens  
en waarden en zo kennis te maken met het gedachtegoed van Tabijn. 

De hoofdpersoon van het boek, Flo, staat voor het nieuwsgierige kind, maar ook voor de nieuwsgierige onder­
zoeker in jou, als professional. Flo neemt je mee op een verkennende, verdiepende reis. Opdat je goed voorbereid 
op pad kunt gaan, volgt hier een korte uitleg en gebruiksaanwijzing bij dit boek.

Zeven draden van Tabijn
Bij Tabijn staan zeven draden centraal: die zijn ook terug te zien als zeven gekleurde bolletjes in ons logo. 

Zeven gekleurde draden vertegenwoordigen de vier kernwaarden en de ambities van Tabijn. Rondom die zeven 

draden is dit boek gemaakt.

Landkaart
Voorin vind je een landkaart, met daarop zeven landen in zeven verschillende kleuren. Je kunt steeds terug-

keren naar deze landkaart, mocht je de weg even kwijt zijn. Je zult zien dat de kleuren van de verschillende 

draden het hele boek door gehandhaafd blijven. Op die manier weet je steeds in welk land je bent en waarover 

het gaat. Het weggetje dat Flo loopt kun je in ieder land volgen. Ook dat verandert steeds van kleur.

Hoofdpersonen
Flo, de hoofdpersoon heeft een maatje, de poes Tapí. Die staat voor degene met wie je optrekt, je vriend 

of vriendin. De Merel, die staat voor de wijsheid in jezelf, die je de weg wijst (in dit geval naar de stad 

Tabinio, de stad waar (vliegende) tapijten worden gemaakt).

Het verhaal
De wens van Flo is om te vliegen. Dit is een metafoor voor als je zelf, goed toegerust met 

een boel kwaliteiten en vaardigheden, de wereld in gaat. Flo reist door zeven landen, die 

allemaal passen bij een draad. In ieder land ontmoet Flo een personage dat een belangrijke 

boodschap, een lijfspreuk meegeeft. Deze staan achterin het boek ook als poster. Al deze 

boodschappen gaan over de ontwikkeling van het kind, als individu, in relatie tot anderen en in 

relatie tot de wereld. Onderweg verzamelt de poes Tapí de zeven gekleurde draden, die uiteindelijk in de 

stad Tabinio met elkaar tot een tapijt worden geweven. Dit is natuurlijk een vliegend tapijt…

De zeven landen, de zeven ontmoetingen en de bijbehorende lijfspreuken
Geel: Land van Ambitie (de leeuw) Je mag worden wie je bent – denk groter!
Groen: Land van Plezier (de fontein) Volg je eigenwijsheid en blijf spelen!
Lichtblauw: Land van Vertrouwen (de adelaar) Je kunt het – vertrouwen geeft je vleugels!
Donkerblauw: Land van Verbinding (het langarmige monster) Houd elkaar vast – samen kun je meer!
Roze: Land van Mogelijkheden (de kastjes) Kies wat je nodig hebt – je weet het zelf!
Rood: Land van Lef (de zusjes) Laat jezelf zien – toon lef!
Oranje: Land van De Toekomst (de gitaar) De toekomst is van jou!

De kaarten op de site
Op de website van Tabijn (www.tabijn.nl) vind je leskaarten die je kunt gebruiken om met het boek te werken. 
In het boek zelf vind je ook een QR code waarmee je hier direct terecht komt. Op de leskaarten staan per land 
vragen die je kunt stellen aan de kinderen. Het is aan te raden om die eens goed door te lezen, voordat je met 
het boek aan de slag gaat. En vraag je ook eens af wat het jou zegt, als professional, als mens. Daarnaast vind je 
creatieve werkvormen en verwerkingsvormen waarmee je aan de slag kunt.

Uiteraard staat het je vrij om zelf je eigen invulling te geven aan dit materiaal. Misschien neem je eerst de gele 
draad als thema en werk je daar een tijd mee. Of je kiest de kleur die jou het meeste aanspreekt. Immers, het 
boek is een uitnodiging om op ontdekkingstocht te gaan, om elkaar te bevragen op thema’s. Dus doe dat vooral, 
samen met de kinderen.

Wij wensen jou een hele goede, inspirerende reis!


